Hallo, ik maak sinds kort deel uit van de oudercommissie en stel me
graag even voor.

Ik ben Loes Hermes, woon samen met mijn vriend Seth Kox en onze
kinderen, Jesse (5) en Julia (2), in Oirschot. We wonen hier sinds eind
2020 in een vooroorlogse boerderij, waar echt alles aan moest
gebeuren. Daar bestonden mijn werkzaamheden tot vorig jaar voor het
grootste gedeelte uit.

Sinds begin dit jaar ben ik een bakkeuken gestart (voor nu nog uit huis), waar we op termijn (druk op
zoek naar een geschikt bedrijfspand in Eindhoven) met deelnemers van MotorZ (bedrijf Seth,
dagbesteding) aan de slag gaan en zo het aanbod vergroten in het bieden van trajecten die naar werk
leiden, voor jongeren die vastlopen. Kortom, we vinden het beiden leuk om te ondernemen op
sociaal maatschappelijk vlak.

Kom ik wat gehaast en niet aanspreekbaar over, dan staat mijn oven vol met taarten waar ik snel
naar terug moet :)

Jesse heeft een geweldige tijd gehad op Hummelhoef en zit nu in groep 1 op Avontuurrijk. Julia mag
gelukkig nog even op Hummelhoef spelen.

Hallo allemaal,

Mijn naam is Manon Oomen, samen met mijn vriend Stefan en onze
zonen Boris(4) en Teun (2) wonen wij in het mooie Oirschot. Sinds kort
ben ik lid van de oudercommissie. Boris heeft tot april met veel plezier op
De Hummelhoef gespeeld en Teun gaat er elke dinsdag met veel plezier
naartoe.

In het dagelijks leven werk ik als doktersassistente bij een

huisartsenpraktijk. Ik ben gewend om mee te denken, te regelen en
dingen praktisch aan te pakken. Dat komt hopelijk ook van pas binnen de
commissie. Het lijkt me waardevol om samen met andere ouders en het
team te zorgen voor een warm en goed afscheid van deze fijne plek.

Ik help graag mee om dit laatste jaar samen op een mooie en betrokken
manier af te sluiten

Hoi! Ik ben Loes van Doren, moeder van Liv en Pippa. Ik woon samen met
Eric, onze meiden en hond Sjors in Best. Liv zit inmiddels op de basisschool
en Pippa heeft het erg naar haar zin in de dinsdag groep. In het dagelijks
leven zorg ik voornamelijk voor de meiden en het huishouden. Daarnaast
draag ik graag nog even een steentje bij als lid van de oudercommissie.
Stuur me gerust een berichtje of spreek aan indien er punten zijn die we
bespreekbaar moeten maken.




Hoi allemaal,

Ik ben Marieke Nowee, 43 jaar en moeder van twee meiden Beau (2) en
Lauren (4). Samen met mijn vriend Jan van den Dungen ben ik al 12,5 jaar
heel gelukkig. We komen allebei uit Eindhoven en hebben daar een tijd
midden in het centrum gewoond. Toch gingen we op zoek naar een dorp met
een gezellige kern en wat meer ruimte voor dieren. Dat is gelukt: sinds 2017
wonen we bijna naast de Hummelhoef en dat bevalt nog steeds heel goed!

We hebben vanaf het begin fijn contact gehad met de oude en nieuwe
eigenaren en voelen ons erg betrokken bij deze plek. Zelf heb ik een
achtergrond in (online) communicatie en de implementatie van
onlineapplicaties. Maar op het moment ben ik vooral bezig met de meiden en
de beesten (bende) thuis. Ik draag graag een steentje bij aan de Hummelhoef
en hoop dat dit laatste jaar een heel fijn jaar mag worden voor alle
betrokkenen.




